Hoe moet u reageren op
de aanslagen in Parijs?

Vindt u
IS de grootste
bedreiging

Draagt u IS een
warm hart toe?

voor

Jja

U kunt dolgelukkig zijn:
meer dan 120 onschuldige
burgers zijn omgekomen.

U kunt uw vreugde delen op
Twitter, pas wel goed op
voor de geheime dienst.

U kunt de tering krijgen.

U kunt de mooie foto's van
uw vakantie in Thailand
beter pas over een paar
dagen op Facebook zetten.

Dan krijgt u meer likes.
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Bent u

genuanceerd?

I

Jja

Bent u

nuance €l
de islon? politicus?
e Islam?

ik heb hier niets
mee te maken, waarom
moet ik mij uitspreken?

U bent geen lopende Koran
en bent ook niet politiek
geéngageerd.

Laat maar gewoon.

Tweet uw afschuw en sluit
af met de hashtag
#nietmijnislam.

Verwijs hiernaar terug als
u wordt aangesproken op
uw geloof.

U ziet de aanslagen als een
kans: eindelijk kunt u uw

eigen politieke programma

doordrukken. Bijvoorbeeld

het vergroten van de
bevoegdheden van de
veiligheidsdiensten. Of het
aanvallen van een
moslimland. Toon wel even
wat medeleven.

Huh? Heeft u
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Uw Vaste Prik voor Betr

iets gemist?

L.

een gematigd

Wilt u nu
iets doen?

Zie je wel!?
Weer moslims

energijds
we e ja, maar wat
Is de Islam i
2
| . de wortel van [l kan ik doen:
andggzljdé het probleem?

| I_ja dat is misschien

wel zo, maar dat kun je

I weer niet zo zeggen

Vindt u het een goed
idee om de aanslag aan
te grijpen om een
goedkoop punt te scoren
over Zwarte Piet?

Is genoeg
volgens u
genoeg?

U bent /Annabel
Nanninga. Schrijf

een hysterisch

stuk op een

irrelevante
Bent u al bij DWDD

geweest om te vertellen

hoe verschrikkelijk het
allemaal wel niet is?

website waarin je

heel hard roept
U kunt gewoon )
. dat het oorlog is.
blijven zeggen

dat de islam een
gewelddadige

Eetu va_lnavong .
- B cen toastje met brie
nee om Frankrij)
te steunen?

5 %5 fis Gz Bent u
ideologie is die Peter R. de Vries?
niet bij ons hoort,
en dat grenzen

moeten sluiten.

U bent bezorgd dat Europese
leiders maatregelen nemen
die de rechtsstaat uithollen.
U denkt te weten dat dat
precies is wat de terroristen
willen. U mag op Facebook
voorzichtig uw bezorgdheid

hierover uitspreken.

U moet een brok in uw keel
krijgen en bezorgd worden:
kunt u nog wel veilig met
uw kinderen naar de intocht
van Sinterklaas? Toon uw
solidariteit door met één
druk op de knop uw
profielfoto de kleuren van

de Franse vlag te geven.

Deze aanslagen zijn al verschrikkelijk
genoeg, laten we er alsjeblieft voor
zorgen dat onze kinderen niet hoeven
te zien hoe kut de wereld is.

Zwarte Piet blijft zwart!

U moet zeggen dat we niet alle
moslims over één kam moeten scheren.
Dan speel je de terroristen in de kaart.
Zij willen verdeeldheid zaaien, een
burgeroorlog veroorzaken, tussen

moslims en niet-moslims.

U moet nu genieten van het leven,

anders winnen de terroristen.

Er is geen rechtvaardiging voor het
ridiculiseren van een godsdienst. Oh
nee, dat deden deze mensen niet. Maar

we moeten geen verdeeldheid zaaien

door op een terras te gaan zitten.




